Vos in de VS

Boekhandelaar Eddie Mekkelholt gaat in gesprek
met Michiel Vos over zijn boek Vos in de VS.

In de twintig jaar dat Michiel Vos in de Verenigde
Staten woont, heeft de bekende Amerika-

Leven in het hart van de b correspondent Michiel Vos zich aangepast van een
Amerikaanse democratie L . . . . . A ..

_ : naieve immigrant met romantische ideeén over zijn
MICHIEL VOS nieuwe land tot een burger die zijn geadopteerde

vaderland een spiegel kan voorhouden. Als
Nederlandse jongen uit Maastricht nam hij afscheid van zijn moederland, trouwde in een
bekende Amerikaanse politieke familie en werd hij Amerikaan.

In een poging de mythologie van zijn Nieuwe Wereld te ontrafelen, neemt Michiel ons
mee naar the American way of life of wat daar nog van over is, en opent hij deuren naar
het Amerikaanse establishment; hij ontmoet presidenten, popidolen, Hollywoodsterren en
gewone, veelal boze Amerikanen. Aan de hand van smakelijke en humorvolle anekdotes
beschrijft hij het Amerika van de 21e eeuw.

Het boek is vanaf 21 mei beschikbaar.

Bestel het boek hier.
We vinden een afhaalbestelling het fijnst.

Eddie Mekkelholt
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